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Nieuwsbrief 26 januari 2024

Andere vrede

Als vrede uitzichtloos lijkt

omdat er geen eind aan de conflicten komt,

als vrede je ongemakkelijk lijkt
omdat het je eigen plek bedreigt,

als vrede geen vrede blijkt
omdat wij ons van buiten

en van binnen bewapenen,

laten we dan terugkeren

naar het eind van vrede:
die ene hand die, wederzijds,

aarzelend maar hoopvol,

naar de ander reikt....

Felicia Dekkers
(ingestuurd door Hanske Kamphuis)




De zondagsdiensten

Sint Jan Maastricht, Heb God lief... en je naaste als jezelf

Deze zondag sluiten we de gebedsweek voor eenheid van de christenen af.

Tijdens deze Week van gebed vragen we de ontferming van de Heer om ondanks onze
verschillen en geschillen de weg van oecumene in geloof, hoop en liefde te gaan.

In drie korte overwegingen gaat het over geloof, hoop en liefde. Want 'Dit is wat blijft:
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde (1 Kor. 13:13)

Organiste Christine Moraal speelt versetten uit Suite du Cinquieme ton van Jacques
Boyvin. Hij was organist-titularis van de Kathedraal van Rouen vanaf 1674 tot aan zijn
dood in 1706.

(Lezingen in de dienst: Psalm 143:5-8 en 1 Johannes 4:7-21)

Marian Knetemann

Voorganger: Mevr. Marian Knetemann Zondag 28 januari om 10.00 uur
Organist: Christine Moraal Sint Jan
Gemeentelid van dienst: Marika de Bruijn Vrijthof 24 Maastricht
Lector: Menso Fermin Via Kerkomroep
Kindernevendienst: Veerle Rietveld Lees bericht: Storing Streaming

Autodienst Maastricht.
Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar Lyda
en Chris van Leeuwen 043-3540110 of 06-13136318. Zij codrdineren het vervoer en zullen proberen een
chauffeur te vinden die u op kan halen (en terugbrengen).

Kloosterkerk Valkenburg, De ware profeet.

Helemaal niet vanzelfsprekend dat je een profeet kunt vertrouwen. Zelfs een
gerenommeerde of aangewezen profeet kan zijn gehoor op een dwaalspoor brengen. Er
zijn wel aanwijzingen in de bijbel hoe je een profeet kunt vertrouwen. Als zijn
voorspellingen uitkomen, met name, dan zit je goed. Maar wat als het anders loopt?

Als Jezus in Kafarnaum in de synagoge het woord voert is hij een onbekende. Maar er is
een gek in het gezelschap en die weet blijkbaar wie hij is, hij roept het door de zaal: U
bent de heilige van God! De anderen, die bij hun verstand zijn zwijgen gegeneerd. Maar
Jezus heeft blijkbaar macht over boze geesten en hij jaagt die boze geest weg. Sensatie,
en het maakt indruk. We weten niet wat Jezus gezegd heeft in zijn commentaar op de
bijbeltekst van de dag. Maar dat hij sterker is dan zo'n wilde gek, dat dwingt respect af.

Is hij een ware profeet? Dat erkennen allen die er bij zijn. In het Marcusevangelie is dit
zijn eerste spraakmakende optreden. Marcus vindt het belangrijk genoeg om het als
opening van zijn evangelie mee te nemen. Zo begon hij! We weten hoe de andere
synagogebezoekers achterdochtig waren. Geschrokken zelfs. Het gaat hier om een
profetische man, maar is hij de ware profeet? Dan moeten ze verder met hem op pad,
zoals de zojuist geroepen discipelen. Incidenten zijn niet genoeg, maar samen op weg
gaan wekt vertrouwen. Daar leren zij de ware kennen. Onbegrijpelijk en onuitstaanbaar
dat een gestoord mens de eerste is die weet wie hij voor zich heeft

ds. Joen Drost

Op dit moment is het nog niet bekend of de kerkdienst vanuit Valkenburg aanstaande
zondag uitgezonden kan worden Dit i.v.m. een kabelbreuk die mogelijk vrijdag nog
wordt gerepareerd, maar het is niet zeker of dit lukt.

Voorganger: Ds. Joen Drost Zondag 28 januari om 10.00 uur
Muziek: Cariene Groen-Zwart Kloosterkerk
Gemeentelid van dienst: Marieke Mourik, de Goede Oosterweg 1 Valkenburg

Via Kerkomroep
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| Hervormde kerk Vaals

Voorganger:

Organist:

Gemeentelid van dienst:
Kindernevendienst:

Ds. Richard Vervoorn
Christine en Paul Moraal
Arie Koster

Martine Bakker

Zondag 28 januari om 10.00 uur
Hervormde kerk

Kerkstraat 47 Vaals

Via Kerkomroep

|

Vanuit de Sint Jan

Terug- en vooruitkijken

Een mooie dienst vanmorgen met ds. Ferdinand Borger (PKN), pastoor Piet Coemans
(OKK) en ouderling Marije Koelewijn (NGK). De opzet van deze dienst was anders dan
gewend omdat we nu begonnen zijn met koffie en gesprek. De liederen kwamen uit alle
drie de kerken. Heel jammer dat de streaming niet goed werkte, waardoor de mensen
thuis niets hebben meegekregen. Maar thuis zaten ze lekker warm en in de kerk was het
koud omdat de verwarming niet goed functioneerde.

Komende zondag gaat mw. Marian Knetemann voor. Een nieuw gezicht voor de St. Jan,
maar in het Heuvelland en Sittard gaat zij regelmatig voor.

Elly de Haan - Verduyn, vice voorzitter Kernraad Maastricht

Storing Streaming St. Jan

Helaas is de streaming van de kerkdienst van 21 januari jl niet gelukt. Dat lag niet aan
degene die achter de knoppen zat, maar aan een stroomstoring vlak voordat de
kerkdienst begon en de streaming reeds ingeschakeld was. Dit is heel sneu voor mensen
die van op een afstand toch wilden meeleven. Te meer omdat ons bekend is dat er
momenteel ook meerdere mensen de kerkdienst niet bezoeken omdat zij bevreesd zijn
een koude te lijden die hen fysiek geen goed doet.

Als streamingteam hebben wij besloten even geen streaming te verzorgen totdat een
goede stroomvoorziening voldoende is gegarandeerd. Hopelijk is het zondag a.s. al voor
elkaar. Als u even voor tien uur nog geen beeld van de streaming ontvangt, schakel dan
over naar een andere kerk, er is keuze genoeg. Wij vinden het ontzettend jammer dat
het zo loopt. Als aan de basisvoorwaarden voldaan is zullen wij de klus weer gaarne
klaren.

Namens de streamers: Jef Schuit.
Redactie: ds. Ferdinand Borger stuurt zijn preek op. U ontvangt deze volgende week als
bijlage bij de Nieuwsbrief.

Nieuwe lessenaar



https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20223

Vandaag heb ik de nieuwe, houten, lessenaar op de liturgische tafel in de St Jan
geplaatst. Hij is gemaakt in twee hoogtes naar een idee van Gerard Beerkens. Bijbel en
Liedboek passen er prima in en op. Dit was nog iets wat de Vrienden voor hun rekening
zouden nemen. Er lag al jaren een Bijbel in de Willibrordvertaling, daar is niks mis mee,
maar we zijn meer vertrouwd met de NBV21, dus ik heb er ook een hanteerbaar
exemplaar van de NBV21-compleet bij gelegd.

De lessenaar van polycarbonaat heb ik maar even meegenomen naar huis, ook daarop is
af en toe wel eens wat kaarsvet gemorst (niet alleen op de antependia), ik probeer 'm
met een middeltje weer glanzend schoon te krijgen. Ik denk dat deze dienst kan doen in
het Trefpunt voor de maandelijkse diensten aldaar. Maar als iemand een betere suggestie
heeft hoor ik dat graag.

Natuurlijk kan het ook nog zijn dat de nostalgie heerst en dat "men" de polycarbonaat
lessenaar mooier of doelmatiger vond of misschien beter voor de verhuur, dan zet ik 'm
terug in de kerk.

Kees Vermeiden

Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen*

Bij het opruimen van de consistoriekamer in de Sint Jan in december 2023 en januari
2024, werden kerkgangers in de gelegenheid gesteld om materialen te recupereren. Het
kinderspeelgoed en de kindertafel met bijhorende stoeltjes bleven achter. Dankazij
speurwerk van Henk Klos hebben we dit onlangs kunnen doneren aan het
kinderdagverblijf Kindercentrum Mergelland in Cadier en Keer. De blokken, houten
treinsporen, boekjes, ... worden zo nog goed benut door de kinderen. En we kregen een
stralende glimlach van de leraressen als dank.

* De titel bij dit artikel is een citaat van Jacques Yves Cousteau (1910-1997).

Arjan van der Star & Henk Klos

PEGO-trippers

In de inkomhal van de Sint Jan liggen enkele folders over het Protestants-Evangelisch
Onderwijs dat aangeboden wordt in Belgié. Kerkgangers in en om Maastricht wiens
kinderen of kleinkinderen in Belgié les willen volgen, kunnen hier interesse in hebben.

In Belgié is het godsdienstonderwijs onderhevig aan verzuiling. De grootste schoolzuilen
zijn die van het Gemeenschapsonderwijs (de staatsscholen) en het Vrij Onderwijs (de
rooms-katholieke scholen). Een fractie vormen de protestantse scholen en de
methodescholen. Nederlanders die voor hun kinderen in Belgié protestants onderwijs
wensen, kiezen veelal voor een school in het Gemeenschapsonderwijs. Het dichtst bij
Maastricht vind je het atheneum Linc Park (voorheen Alicebourg) in Lanaken (zie
https://www.alicebourg.be/paginas/Home/). Mijn zus en ik hebben hier decennia geleden
school gelopen. Voor het vak godsdienst werden we uit de klas gehaald om - meestal
alleen - in een apart lokaaltje protestantse godsdienstles te krijgen.

Mijn zus geeft nu les op Linc Park. Zelf doceer ik in Leuven, een rooms-katholieke stad in
hart en ziel. In onze lerarenopleiding heb ik via de inspecteur van het protestantse
onderwijs gezorgd voor een studierichting protestantse godsdienst. We maken dus graag
wat reclame voor het PEGO.

Arjan & Alieke van der Star

Wie kende Jack de Nijs?

Generaties lang vond men het belangrijk om een naam of een tekening te vereeuwigen in
de mergelstenen van de Sint Janstoren. Verleden jaar maakte ik een foto-overzicht van
een 200-tal inscripties die min of meer leesbaar zijn. De inspiratiebron was het werk van



mailto:cg.vermeiden@live.be
https://www.alicebourg.be/paginas/Home/

een vriendin die als archeoloog een 5000-tal foto’'s maakte van inscripties in de OLV-
basiliek van Tongeren.

In de Sint Janstoren starten de datuminscripties vanaf de 16% eeuw. In de 18% en 19%
eeuw neemt hun aantal toe maar vooral na de Tweede Wereldoorlog is een explosie
merkbaar, wegens de openstelling van de toren voor toeristen. Eén van de opvallende
inscripties is “Jack de Nijs — 1964"”. Dit was de echte naam van de Nederlandse zanger
Jack Jersey (1941-1997). Hij studeerde aan de hotelschool in Maastricht vanaf 1959. In
1964 woonde en werkte hij in Roosendaal en pas in 1971 nam hij zijn pseudoniem aan.
Is er iemand in de kerkgemeente die nog plaatjes van hem heeft of die hem in Maastricht
misschien nog persoonlijk heeft gekend? Contacteer me dan aub.

Arjan van der Star

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

De laatste dagen van de Actie Kerkbalans zijn aangebroken. Voor mij het moment om u
hier nogmaals op te attenderen.

Immers zonder uw financiéle steun kan de Protestantse Gemeente in Gulpen, Maastricht,
Vaals en Valkenburg niet bestaan. We willen heel graag een plek zijn en blijven waar
leden tot rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en
voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun
nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.
Gaat u hiervoor naar de site van SKG https://site.skgcollect.nl/42/.html voor uw gift 6f
doneer uw bijdrage op rekening NL37RAB0O0373724772 tav Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland ter attentie van Aktie Kerkbalans 2024. Wist u dat als u vijf jaar lang de
Aktie Kerkbalans steunt, dit fiscaal aftrekbaar is? Lees Hoe doe ik mee? - Kerkbalans
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun!

Met vriendelijke groeten,
Evelijn de Jong .
Voorzitter CvK Actle

Beste abonnee Kerkberichten, Kerkbalans

Vriendelijk verzoek om het abonnementsgeld voor Kerkberichten 2024 (€ 20,- voor een
postabonnement en € 8,- voor een digitaal) uiterlijk 10 februari 2024 te voldoen op
NL37RAB0O0373724772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland o.v.v.
kerkberichten. Als u op tijd betaalt, bespaart ons dat ca € 90,- aan portokosten.

Heeft u het bedrag al overgemaakt dan danken wij u voor uw betaling.

Het College van Kerkrentmeesters

Omzien naar elkaar

In Memoriam Bert Dompeling

Op 11 januari is op 92-jarige leeftijd overleden de heer Bert Dompeling uit Vijlen.

Hij was geen echt trouwe kerkganger meer, maar stelde het ontvangen van de jaarlijkse
kerstattentie altijd zeer op prijs en is, zoals op de rouwkaart stond, “in vol vertrouwen op
zijn Schepper heengegaan”. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij
wensen zijn kinderen en kleinkinderen alle sterkte en troost toe.

Dick Knol
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Onderweg - ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten

Kerk & Soep Valkenburg: zondag 28 januari Kloosterkerk na de dienst.

Na de kerkdienst in de Kloosterkerk drinken we, zoals gewoonlijk, koffie/thee. Daarna is
er voor alle aanwezigen een soep- lunch.

Deze keer wordt de soep verzorgd door Marieke de Goede.

Informatie: Lies Oost

Podium Sint Jan ‘Welkom Thuis’ in poézie en zang, zondag 28 januari 15.00
uur.

Bijdrage: vrijwillig.

De poézieweek loopt van 25 t/m 31 januari. Daarom deze zondag een podiummiddag
met het thema van de poézieweek.

In het kader daarvan treden het kinderkoor, tienerkoor,
jeugdkoor en jongenskoor: de koren van de Limburgse
Koorschool op. Volop muziek dus. En tussen de liederen
door zullen gedichten te horen zijn. Het huis van de poézie
bestaat uit meer dan louter bakstenen. Dichters bouwen
huizen uit herinneringen, geuren en kleuren. Ze
beschrijven de huizen van onze jeugd en de straten van
onze dromen.

Informatie: Peter Wilms van Kersbergen en Nelleke de Kruik

Vergadering van de werkgroep Onderweg dinsdag 30 januari — 11.00 uur bij een van de
mensen thuis.
Informatie: Nelleke de Kruik

Statistiek Sint Jan zondag 21 januari

Volwassen/kind | Collecte diaconie | Collecte kerk | Bijzonderheden
130/2 € 218,90 € 176,84 Oecumenische viering

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin
collectebijdragen via de bank.

Uit de diaconie
Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen
te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede!

De diaconale collecte van deze zondag is voor de Diaconie.

In de eredienst krijgt de diaconie gezicht in het collecteren, het avondmaal en soms bij
de voorbeden. Naast individuele hulp zamelt de diaconie geld in. De eerste collecte op
zondag is altijd voor de diaconie.

We willen als gemeente ook een diaconale gemeente zijn, een gemeente
waarin we omzien naar elkaar én omzien naar de mensen in de eigen
buurt en in de wereld. Binnen onze gemeente krijgt dit vorm door o.a. de
zorg voor en hulp aan vluchtelingen, de (nood)hulp en attenties aan
gemeenteleden en hen buiten de gemeente voor wie dat nodig heeft.

Uw bijdrage is van harte welkom!



mailto:liesgretha@live.nl
mailto:nellekedekruik@gmail.com
mailto:nellekedekruik@gmail.com

Namens de diaconie,
Margo van Haeringen

NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van Diaconie Prot. Gem.
Maas-Heuvelland te Maastricht NL79 RABO 0152 12 93 59.
Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie.

Collecte voor het werk in de gemeente

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong.

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v.
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Agenda
Maandag 29 januari
- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
Dinsdag 30 januari

- Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00
informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg
Donderdag 1 februari
- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk.
Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242).

Save The Date
Maandag 5 februari
- Krantenleesgroep: 10.30 uur Kloosterkerk Valkenburg
Woensdag 7 februari
- (Be)zin in film’ The Angels share: 19.30 uur Kloosterkerk Valkenburg € 5.-
Vrijdag 9 februari

- Gesprekskring 't Trefpunt: 14.0-16.00 uur Aureliushof 150 Maastricht

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de redactie:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij
de ledenadministratie, en dat is een omweg.
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